
Goede Vrijdag 
18 april 2025 
Leersum, 19.30 uur 
 
 
                 Al gaat mijn weg door een donker dal, 
                   
                                                                          Psalm 23: 4a 
 
orgelspel   
 
Zingen: Lied 23a: 1 en 3 
 
Stilte 
Bemoediging en Groet 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer                                                                                                                                     
gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft                                                                                                                        
voorg.  die trouw houdt tot in eeuwigheid                                                                                                                                    
gem.   die niet loslaat het werk dat zijn hand begon.                                                              
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus,  onze Heer, 
           in gemeenschap met Gods Geest.                                                                        
gem.  Amen.                              
 
Zingen : Psalm 51:1 en 4 
 
Kyriëgebed 
Zingen: Hemelhoog 537 (Taizé)  Heer ontferm U 
 
 
Orgelspel....... 
 
 
 
We lezen het lijdensevangelie naar Marcus 
 
Marcus 14: 32- 42     
 
Zingen: Hemelhoog 164 (taizé)  Bleibet hier und wachet mit mir 
 
Marcus 14: 43- 52     
 
Zingen: Hemelhoog 164 (taizé)  Bleibet hier und wachet mit mir 
 
Marcus 15: 1-15         
 
Zingen: Lied 574: 1 
 
Marcus 15: 16-32      
 
Zingen:Lied 574:2 



 
Marcus 15: 33-39        
 
Zingen: Lied 578: 1 
 
Marcus 15: 40 en 41    
 
 
Stilte 
 
Gedachten bij het kruis n.a.v. Marcus 15 
       
 
Orgelspel  ...... 
 
 
Zingen: Lied 561    O liefde die verborgen zijt 
 
 
Avondgebed 
Heer, blijf bij ons,  
want het is avond en de nacht zal komen.  
Blijf bij ons  
en bij uw ganse Kerk aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven,  
aan de avond van de wereld.  
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen,  
met uw woord en sacrament.  
Blijf bij ons  
wanneer over ons komt  
de nacht van beproeving en van angst,  
de nacht van twijfel en aanvechting,  
de nacht van de strenge, bittere dood.  
Blijf bij ons in leven en in sterven,  
in tijd en eeuwigheid. 
 
Voorbeden, 
afgesloten met Onze Vader 
 
 
Kaars doven 
 
Marcus 15: 40-47       
 
Zingen: Lied 590 
 
Zegen bede 
 
We verlaten de kerk in stilte 
 
 



 
 
  
 
 
 
 


